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Naar IUmuiden

Sinds mijn achtste jaar mocht ik al van opa achter het roer staan. Hoewel ik Bram Bredewold
(16) in Den Haag woon en mijn opa in Emmeloord, hebben we toch elk jaar wel 1 of 2 weken
samen gezeild. De boot van opa Hans (71) een Bavaria 42 ligt in Hindeloopen en ik heb met
opa zeilervaring opgedaan op het lJsselmeer, de staande mastroute door Amsterdam naar
Zeeland, de wadden eilanden Texel en Terschelling, de 24 uurs race op het lJsselmeer en de
Nacht & Ontij race naar Terschelling. Ook hadden wij al 2 keer een rondje Noord-Holland
gedaan met windkracht 6 Bf. Geen van ons beiden was toen zeeziek geworden, dus dat was
geen probleem. Van opa mocht ik nooit langer dan een uur achter het roer staan, want dan
wordt het niet saai voor kinderen. Kwamen we dan in mij uur een sluis tegen, dan moest ik
de boot in de sluis varen.

Mijn opa had al een tijdje in zijn hoofd dat hij met mij naar Engeland wilde varen. Maar oma
vond dit niet zo’n goed idee met z'n tweetjes. Als jou wat overkomt enz .....

Dit jaar had ik mijn Havodiploma op zak en hadden we weer een week gepland om te gaan
zeilen. Ik heb het schooljaar eerst afgesloten met een groep vrienden op Terschelling en ik
werd opgehaald door opa in Harlingen. We zijn direct de eerste dag nog naar Enkhuizen
gevaren. Ik had een aardig slaap te kort en verwachtte dat hij mij eerst wel even liet
uitrusten. Maar daar kwam niks van in!

Toen we laat in Enkhuizen aankwamen was de jachthaven gesloten omdat hij vol was. Dan
maar in het kommetje. De dag daarna wilden we van Enkhuizen naar IJmuiden varen. Vanaf
daar kan je makkelijk de oversteek maken. Met de zeilen strak aangetrokken hebben we
Amsterdam gehaald en zijn we zeer voorspoedig door het Noordzeekanaal gevaren. Het blijft
een gave ervaring als je langs het centraal station vaart.

Omdat wij allebei na 7 dagen weer terug in Hindelopen moesten zijn hadden we niet veel
speling dus wilden we alleen met goede voorspellingen de oversteek maken. Gelukkig waren




de voorspellingen zeer goed; eerst 2 dagen oosten wind, dan een dag harde zuiden wind,
rustdag, en daarna 3 dagen westen wind. Ideaal om de oversteek te maken.

Richting Engeland

Maandag 17-7 heb ik eerst een stapel eitjes
gebakken voor onderweg en toen zijn wij
vertrokken richting de mond van de Thames.
Toen we de haven bij Jmuiden uitvoeren
was er te weinig wind om te zeilen. Dan
maar motoren richting Engeland. Al gauw
kwamen we het eerste windmolenpark
tegen die precies op onze route lag. We
hadden alle benodigde kaarten erbij gepakt
om zo precies mogelijk de Noordzee over te
steken.

Het begin van de tocht was erg rustig, weinig
wind en een lekker zonnetje. We stonden
allebei in onze korte broek aan dek. Om 5
uur was het happy hour dus allebei een
radlertje met droge worst en een toastje.
Daarna hebben we genoten van een mooie ondergaande zon.

We gingen de nacht in met een licht briesje 3 Bf. We hadden een wachtsysteem dat we om
het uur wisselden, want dat voorkomt dat het saai wordt. Als je niet aan het roer stond
mocht je iets anders doen, maar slapen deden we aan dek voor het geval er iets gebeurde.
Elke keer als we wisselden schreven we de codrdinaten op de kaart en noteerden de tijd
erbij. Die punten verbonden we met elkaar zodat we konden zien wat onze afgelegde route
was. Wakker blijven om 4 uur ’s nachts was voor ons beiden geen probleem. Door de
adrenaline bleef ik wel wakker op de heenweg. Opa is zo’n nachtbraker, die heeft geen
moeite met wakker blijven.

Toen ik aan het roer stond rond half 3 ’s nachts doemde er vanuit de verte een lijn van rode
lichtjes op. Toen we steeds dichter bij kwamen werden het er steeds meer. In eerste instantie
wisten we niet wat het was. Maar al gauw kwamen we er achter dat het twee windmolen
parken waren met tussen de twee parken een smalle doorgang voor scheepvaart.

Toen we halverwege de twee windmolen parken waren kwam er in de verte een snel
varende veerboot tegemoet. Ik paste de koers een beetje aan om het schip wat extra ruimte
te geven maar blijkbaar vond hij dat niet genoeg en al gauw hoorden we over de marifoon:
“small sailing vessel, small sailing vessel, come in, come in”. Op dat moment stond ik aan het
roer maar ik vroeg aan opa of hij het even wilde overnemen en ik antwoordde hem. Het
communiceren over de marifoon ging niet zo vlekkeloos als voorheen, want de luidspreker
binnen in de boot was defect. Hij vertelde ons dat wij in de verkeerde scheepvaart route



begaven en dat we naar de andere kant moesten. Klopte niet helemaal, we voeren in de
denkbeeldige middenberm.

Toen het om 6 uur ’s morgens mijn beurt was om te varen stond er een lekkere bries,
grootzeil en fok uit, oosten wind 3a 4 Bf. De Thames heeft al die jaren veel zand
meegenomen richting zee en gedumpt voor de kust van Engeland. Hierdoor zijn er enorm
veel ondieptes ontstaan. En dat is niet het meest handige moment voor de hoofdnavigatie
om geen locatie meer te kunnen ophalen. De hoofdnavigatie was de verbinding kwijt met de
satellieten dus hadden we geen positie meer. Gelukkig hadden we een aparte navigatie aan
dek die ons nog wel de positie kon geven. En we hadden natuurlijk keurig bijgehouden waar
we elk uur waren dus dat was verder geen groot probleem.

Een ander probleem wat ons een klein beetje verontrustte was het feit dat het roer heftig
kraakte als er druk op kwam te staan. Al vanaf het begin van de tocht piepte de bovenkant
van de verbinding van het roer. Om dit te verhelpen hebben wij daar aardig wat WD-40
opgespoten. Door dit spul ging de hele verbinding met het dek kleine bewegingen over het
dek maken als er druk op kwam te staan. Dit maakte een aardige herrie, vooral als we voeren
op de stuurautomaat.

Op de Thames

Aangekomen bij de monding hebben we nog
getwijfeld of we naar Queenborough zouden gaan
omdat we dan iets gunstiger met het tij uit zouden
komen maar we hadden alle tijd dus we gingen rustig
aan de Thames op. De wind was op dat moment een
stabiele oosten wind. Omdat we voor de wind gingen
en de fok niet veel meer deed hebben we die binnen
gehaald en gingen we verder op het grootzeil.

Ook op de Thames was het verbazingwekkend rustig
gua verkeer. We zijn onderweg geen enkel
plezierjacht tegengekomen en maar een enkel
vrachtschip.

Omdat de Thames zo enorm kronkelt en we de wind

van achteren hadden, hebben we onderweg naar Londen wel 15 stormrondjes moeten
maken. Hoe dichterbij Londen we kwamen, hoe meer de wind afnam. We hadden rond de 2
knopen stroom tegen maar we lagen dik voor op schema dus we deden het rustig aan. Op
een gegeven moment zie je op de horizon een paar hoge gebouwen de lucht in steken. Dat
was het eerste beeld van Londen, ik werd steeds blijer bij elke bocht die we rondden.

Na een oversteekplaats van een veerboot kwamen we bij de Londen Barrier. We hebben heel
de reis het blad “Zeilen” erbij gehad omdat daar precies in stond beschreven wat je
onderweg kunt verwachten en wat voor handelingen je moet verrichten.



Eén van die handelingen was dat je je moest melden als
je door de London Barrier wilde varen. Dus ik ging naar
de marifoon om toestemming te vragen en zoals elke
andere boot kregen wij gewoon toestemming om door
te varen. Nog steeds varend op het grootzeil voeren wij
door de Barrier en al gauw daarna onder een hele hoge
gondelbaan, wat ook een gave ervaring was.

Vlak na de kabelbaan kwamen we bij de Millenium Dome waar je als het ware helemaal
omheen vaart.

Londen



Na nog een paar lange bochten komt hij dan eindelijk in zicht! De Tower Bridge! Met vilak
daarachter de indrukwekkende Shard. Na 36 uur waren we aangekomen bij de Tower Bridge.
Het was zo gaaf om zo dichtbij te varen!

We wilden graag in St. Katharine Docks liggen dus toen we IJmuiden verlieten heb ik deze
haven gebeld om te vragen of we een plek konden reserveren voor twee nachten. Er werd
ons toen verteld dat dit niet mogelijk was. We moesten maar weer terugbellen als we op de
Thames voeren. Zo gezegd zo gedaan. Toen we op de Thames waren heb ik ze nogmaals
gebeld en gevraagd of wij konden overnachten. Dit was mogelijk maar wel voor één nacht en
zonder walstroom. Dit was een flinke tegenvaller voor ons maar we hebben dit wel
gereserveerd. Gelukkig waren er nog twee andere havens. Eén van die havens was
Limehouse. Alle havens aan de Thames hebben eigen sluizen die alleen bij hoogwater open
gaan, maar deze was al gesloten. Dan maar South Docks proberen. Dit was wel een stuk
verder stroomafwaarts maar we hadden een ligplaats nodig. South Docks had voor ons
alleen plek voor de tweede overnachting. Dat kwam op zich wel goed uit; eerste nacht in St
Katherines en de tweede nacht in South Docks.

Toen dat was geregeld hadden we nog drie uur over voordat de sluis bij St Katherine Docks
open ging. Er was nergens een steiger te bekennen en we wilde ook niet drie uur blijven rond
dobberen. Op de kaart was een ankerplaats aangegeven voor South Docks. Wij gooien niet
vaak het anker uit maar we dachten laten we het proberen, we hadden niet veel keus. Zo
gezegd zo gedaan. Ik stond achter het roer en opa liet het anker zakken. Ik zag al snel dat we
een krabbend anker hadden dus we haalden het anker weer omhoog. Tot opa zijn grote
verbazing zat er een enorm dikke ijzeren kabel om het anker heen. De ijzeren kabel zat vol
met plastic zakjes, touwen en andere rotzooi. Opa probeerde door middel van de pikhaak de
kabel te verwijderen van het anker. Hierbij kreeg hij de klep van de ankerbak tegen zijn hoofd
en arm waar hij zich aan verwondde. Hij kwam enig geirriteerd teruglopen en zei: “Ik ben er
klaar mee, jij mag het oplossen”. Ik ging naar voren met de pikhaak om de kabel eraf te
krijgen. Het was heel erg zwaar en ik vroeg aan opa of hij de punt stroomafwaarts kon



houden om het iets makkelijker te maken. De boot reageerde moeilijk met zo’n zware kabel
dus gebruikte hij de boegschroeg hierbij. Na enkele minuten kreeg ik de kabel van het anker
en was alles weer rustig. Toen ik terug was zei ik: “Het was niet zo slim om de boegschroef te
gebruiken met al die troep aan die kabel”. We besloten de boegschroef maar eens te testen.
Hij maakte een enorm raar geluid, de boegschroef was buiten gebruik. Niet fijn als je een
sluis met stroming in moet en moet manoeuvreren met z’'n tweetjes.

Ankeren was dus geen succes. Voor Limehouse was de enige stijger in heel Londen. We
besloten hier aan te leggen om de resterende twee uur te doden. Zonder boegschroef en
met behoorlijke stroming heeft opa hem keurig aangelegd. Binnen een paar minuten stond
er al iemand naast de boot. Hij zei dat we daar eigenlijk niet mochten liggen. Ik vertelde hem
dat we aan het wachten waren voor St Katherine Docks en dat we zo weer weg waren. De
bijzonder aardige Engelse havenmeester vond het goed.

We hadden veel bekijks, we lagen voor een brug en naast en flat en een café. We hebben
aardig wat praatjes gemaakt met de omstanders. We kregen veel complimenten over de
boot en de tocht.

Na een tijdje kwamen er drie andere zeilschepen langs varen richting St Katherine Docks en
hebben we besloten om die te volgen. Omdat er aardig wat grote schepen bij waren die niet
allemaal tegelijk in het kleine sluisje konden hebben we aangelegd naast de Tower Bridge
aan een waterbus stijger die buiten gebruik was.



Na nog een half uur wachten ging de sluis voor ons open en was het nog de vraag of we met
de resterende drie boten er in konden. Gelukkig ging dit net. We lagen met een groot
Belgisch zeilschip die ook de oversteek hadden gemaakt en een groot moterjacht.

Toen we vast lagen in de sluis werden we van boord gehaald en naar het havenkantoor
gebracht. Hier kregen we instructie over de ligplaats etc. We hebben nog voor elkaar
gekregen om een extra nacht te blijven en we hebben meteen onze ‘uitvaart’ gereserveerd.
Ik heb nog geprobeerd om walstroom te regelen maar tevergeefs.

Toen we weer aan boord waren kwam de bijzonder aardige man die ons hielp aan de balie
naar ons toe rennen met een gevonden adapter die we konden gebruiken voor stroom.

De sluis en twee bruggen gingen voor ons open en we ging naar onze ligplaats, helemaal in
de hoek. Toen wij om 10 uur ’s avonds éénmaal vast lagen zaten we er allebei aardig
doorheen. Opa nog steeds met een wond op zijn arm en de boot die een krakend roer had,
defecte hoofdnavigatie en een kapotte boegschroef. Gelukkig konden we wel twee nachten
blijven liggen en hadden we stroom! Of toch niet.. de bijzonder aardige man had ons de
verkeerde adapter gegeven, nog geen stroom dus.

We besloten eerst wat te gaan eten. Na 40 uur te hebben geleefd op boterhammen hadden
we allebei zin in een warm diner. We zochten de eerste tent uit in de haven en hebben
heerlijk gegeten. Omdat ik ook wel een biertje lust maar de alcoholgrens in Engeland ook 18
is, bestelde ik altijd een frisdrank die heel de avond bleef staan en opa bestelde een groot
biertje. Dit werkte overal.



Na een lange nacht te hebben gemaakt zijn we super deluxe gaan douchen, hebben we de
adapter omgeruild en de benodigde boodschappen gedaan. De rustdag in Londen kon
beginnen. We hadden geen plan voor die dag. Opa wilde wel graag naar Covent Garden dus
we zijn via een mooie wandelroute langs de Thames naar Covent Garden gelopen. Daar
hebben we naar de muziek geluisterd en in een gezellig tentje wat geluncht. Die avond
hebben we heel leuk gegeten in een moderne tent gelegen aan de haven. Het eten was
lekker en we hebben het vooral heel erg gezellig gehad.

Op weg terug naar Scheveningen

De volgende morgen had ik weer eitjes gebakken en snel daarna werden we om 9 uur
opgeroepen op de marifoon met het bericht dat wij richting de sluis mochten komen. Het
was druk met boten die naar buiten gingen. Voor ons in de sluis lag hetzelfde formaat boot,
niet met opa en kleinzoon maar met acht volwassen mannen aan boord. Dat was één van de
vele momenten waarop ik heel erg trots en blij was dat mijn opa deze tocht met mij alleen
heeft gemaakt. Omdat de sluis alleen wordt bediend met hoogwater hadden we de hele weg
naar zee stroom mee. Dit maakte de tocht over de Thames een stuk sneller.

Omdat we op de heenweg zoveel hadden gemotord was de overige diesel net genoeg om
terug te komen naar Nederland maar we wilden niet het risico lopen dat we tekort kwamen.
Na een hoop gebel tijdens de uittocht hebben we zien te regelen dat we terecht konden bij
een tankboot een stukje stroomafwaarts. Wij waren al een stuk stroomafwaarts gevaren en
ik was de horizon aan het afspeuren voor een tankboot maar kon niks vinden. Totdat ik
achter een waterbushalte een klein vlaggetje zag uitsteken. We hadden dus nu twee nachten
in St Katherine Docks overnacht, stroom en diesel! De weg naar Scheveningen kon beginnen.

De windrichting was weer precies van achteren dus goed om te zeilen. Er stond een redelijk
windje dus hebben we het grootzeil gehesen. Met 2 a 3 knopen stroom mee en een aardig
windje gingen we een paar keer maar liefst 11 knopen over de grond!

Omdat het de dag dat wij in Londen waren zeer hard had gewaaid was er een flinke golfslag
ontstaan op de Noordzee. We hadden allebei volledig zeilpak aan en we waren constant
aangelijnd. We gingen nog steeds lekker op het grootzeil. Op de Noordzee waren wel golven
van 2 meter hoog. Ik vond het heel erg leuk varen op de golven met die stevige wind. Toen
het langzaam aan donker werd stelde opa voor om het grootzeil te laten zakken. Ik vond het
nog steeds heel leuk dus ik stelde voor om daar nog even mee te wachten. Hij ging er
gelukkig mee akkoord. Toen de nacht naderde besloot opa om het grootzeil te te vervangen
door de fok om rustig de nacht in te gaan.



Ik startte de motor en draaide met de kop in de wind. De boot werd heel erg opgetild door
de twee meter hoge golven. Opa ging aangelijnd naar voren om het zeil te laten zakken. Ik
stond achter het roer en keek toe hoe de hoge golven aan kwamen zetten en de boot
optilde. Ik ben niet angstig geweest tijdens de tocht maar op dit moment kneep ik hem wel
even. lk dacht bij mezelf: opa moet nu niet over boord slaan want ook al zit hij aangelijnd, ik
krijg hem niet terug aan boord. Gelukkig is alles goed gegaan en voordat ik het wist was hij
weer veilig in de kuip.

We gingen de nacht in met een schommelende
boot. Ik moest aardig vechten tegen de slaap ’s
nachts. Ik had lang niet zoveel adrenaline als op
de heenweg. Opa heeft wel eens een tijdje langer
achter het roer gestaan om mij net wat meer
slaap te geven. Door de hoge golfslag sliepen we
voor de zekerheid aangelijnd. We hebben die
nacht ook gediscussieerd wat we zouden doen als
het roerblad zou afbreken. Eerst dacht ik dat het
een normale vraag was. Later associeerde ik dat
aan het feit dat wij nog steeds zelf een krakend
roerblad hadden. Ook op de terugweg hadden we
weer een mooie zonsondergang.




's Morgens werden de golven minder en werd het weer wat rustiger. We besloten om met
volledig tuig de tocht voort te zetten. Langzamerhand kwamen er tientallen schepen
tevoorschijn. Deze vrachtschepen lagen allemaal te wachten voor de haven van Rotterdam.
Het eerste dat we zagen toen we vanuit Engeland kwamen zijn de kranen van de
Rotterdamse haven. De wind viel vrijwel weg, de laatste twee uur, dus hebben we de rest
naar Scheveningen gemotord.

De passantenhaven van Scheveningen was druk. Opa stond aan het roer en er was een
verraderlijke wind die ons de hoek in blies. We hadden niet veel keus dan de boegschroef te
gebruiken. Opa deed hem aan en drukte vol stuurboord. En ja hij deed het weer!! Wat een
opluchting zeg.

We werden als helden onthaald door mijn ouders en zusjes. We hebben heel gezellig
gegeten in Scheveningen bij Hartbeach en we hebben al onze verhalen verteld. Die avond
kwam er nog redelijk laat een boot binnen varen. Ze lagen nog maar net en wij zeiden al
trots dat we met z’'n tweetjes naar Londen waren gevaren. Toen vertelden zij dat ze zojuist
een drenkeling uit het water hadden gehaald voor de kust van Hoek van Holland. Nou daar
ging ons stoere verhaal...De drie jongens hadden een man gered die drugs had gebruikt en
was gaan zwemmen. De man was zwaar onderkoeld geweest en waarschijnlijk overleden als
de jongens hem niet hadden gered.



De laatste etappe naar Hindeloopen

De volgende dag zijn we weer vroeg
vertrokken. Dit keer richting Muiden. We
hadden nog twee dagen te gaan en vanuit
Muiden is het makkelijker naar de
thuishaven Hindeloopen varen dan vanuit
Amsterdam. Alles ging voorspoedig en bij
IJmuiden konden we zo de open sluis

binnenvaren. |

Net voorbij het Centraal station was er een \ _

klein zeilschip die richtig de sluis aan het @ =5

varen was. Wij voeren dicht achter hem aan.

Het was druk met beroepsvaart op dat

moment. De schipper van het kleine zeilship had niet goed achter zich gekeken. Het
vrachtship kwam met hoge snelheid opzetten en de twee schepen waren nog maar een paar
meter van elkaar verwijderd. Ik stond achter het roer en zag alles gebeuren, ik zei tegen opa:
“Moet je kijken dat gaat niet goed!”. Samen begonnen we te roepen naar de schipper die op
het allerlaatste moment een stevige ruk aan zijn helmstok gaf. Het ging maar net goed!

Toen we aankwamen bij de Oranjesluizen stonden ze nog open en we konden als laatste boot
nog net aansluiten. Lekker hoor, nergens wachttijd!

Aangekomen in Muiden werden we door de volgende familie als helden onthaald. Dit keer
was het mijn oom met kinderen en oma. We hebben gezellig gegeten in Muiden en daarna
hebben opa en ik nog een hele gezellige avond gehad in de kroeg.

De laatste dag van Muiden naar Hindeloopen ging ook voorspoedig. Aangekomen bij de
sluizen van Enkhuizen konden we ook direct doorvaren, wat een toeval! We hebben deze
fantastische zeiltocht zo ook nog lekker kunnen afsluiten.

We hebben het onderweg heel erg gezellig gehad. |k zal deze fantastische zeiltocht nooit
vergeten.

Opa bedankt!



